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“Zie,	Ik	ben	met	u!” 

2 oktober, Veluwehal Barneveld 

10.00 tot 12.30 uur 

Voorprogramma	
	

Orkest	
 Ik prijs U, Eeuwige! 
 Komt, Christenen, heft een lofzang aan! 

Koorzang		
 Het zou anders moeten zijn 
 Ergens, heel ver weg 
 U heeft mijn ziel van de dood gered 

	

Programma	
 

Welkom	en	gebed  

door Geert‐Jan Noorman, directeur  

Samenzang	
Psalm 46 vers 1 

God is een toevlucht voor de Zijnen, 
Hun sterkt', als zij door droefheid kwijnen; 
Zij werden steeds Zijn hulp gewaar, 
In zielsbenauwdheid, in gevaar; 
Dies zal geen vrees ons doen bezwijken, 
Schoon d' aard' uit hare plaats mocht wijken; 
Schoon 't hoogst gebergt', uit zijne steê, 
Verzet wierd in het hart der zee. 

Opening	
door Ds. A. van der Zwan, voorzitter  



Samenzang	
Psalm 46 vers 3 en 6 

Geen onheil zal de stad verstoren, 
Waar God Zijn woning heeft verkoren; 
God zal haar redden uit de nood, 
Bij 't dagen van het morgenrood. 
Men zag de heid'nen kwaad beramen; 
De koninkrijken spanden samen; 
Maar God verhief Zijn stem, en d' aard' 
Versmolt, voor 's Hoogsten toorn vervaard. 

De HEER’, de God der legerscharen, 
Is met ons, hoedt ons in gevaren; 
De HEER’, de God van Jacobs zaad, 
Is ons een burcht, een toeverlaat. 

Getuigenis	
Broeder Zaoer Achoendov 

Koorzang	

“Naar	het	hemelse	thuisland”		
Naar de pier waarnaar ik verlang en de kust waar ik thuishoor 
Ga ik mijn weg rechtuit, door huizenhoge golven. 
Ik zie een heilig land reeds van verre liggen, 
Nog wat tegenwind, dan zal ik er zijn. 
  
Hoewel de golven schuimen, de boot op en neer klapt, 
En ik roei met uitgeputte hand, 
Verwaait het geloof niet, Jezus is met mij, 
Ik verlang naar Hem in het hemels huis. 
  
Hij heeft altijd geholpen en wonderen verricht, 
Hij liep op de golven en moedigde mij aan: 
‘Wees niet kleingelovig!’, hoorde ik roepen 
En ziende op Jezus versterkte zich mijn geest. 

“In	diepe	duisternis”	
Diep was de duisternis waarin ik ooit in leefde 
maar toen ik God ontmoette, herleefde mijn geest.  
Alles is veranderd, maar waarvan? 
Waar is de macht om het kwaad te verwerpen? 
 
Refrein: 
Mensen vergaan in de klauwen van het kwaad, 
Onwetend dat Christus van hen houdt. 
Maar er is deze kracht, waarvan ik getuige ben: 
Alleen in Christus, alleen in Jezus is mijn leven 
 

De weg naar het Koninkrijk der Hemelen is open,  
Maar mensen zijn verblind. 
Wie zal de boodschap naar deze wanhopige wereld brengen 
Dat de Heiland op de zondaar wacht? 
 
Elke dag in dit drukke bestaan met Jezus te leven 
Geeft geluk aan u en mij. 
De geboden van de hemel heersen in ons hart, 
Maar hoe bereik je zielen in de duisternis? 
 
Refrein : 
U bent een getuige, een christen! 
In dienst van de Allerhoogste, en niet alleen. 
De Heere is met jullie, zwijg dus niet! 
De boodschap van de waarheid van Christus, verkondig het! 
 

Instrumentaal:	

“Zegevierend	schrijdt	Jezus”	
 

Film	jongerenkamp	Noord‐West	Rusland	
Een impressie van de wijze waarop in ons werkgebied jongeren 
bereikt worden met het Evangelie.  

 



Gebed	voor	het	werkgebied	
Rien Uijl, oud‐directeur 

Koorzang	en	samenzang	
„Vrees niet, Ik ben met u”, 
Dat heeft Jezus beloofd. 
Zijt g’ ook eenzaam, verlaten, 
Werd u ’t al ontroofd, 
Dit zal u vertroosten, 
Sterken in den strijd; 
Nooit zal Hij u verlaten, 
Hij is met u t’ allen tijd. 
 
refrein: 
Neen, nimmer alleen, neen, nimmer alleen; 
Hij zal u nimmer verlaten, nimmer laat Hij u alleen. 
Neen, nimmer alleen, neen, nimmer alleen; 
Hij zal u nimmer verlaten, nimmer laat Hij u alleen. 
 
Rozen, zij verwelken, 
Leliën, zij vergaan. 
Wat op aarde schittert, 
Ach! ’t blijft niet bestaan. 
Jezus, Roos van Saron, 
Bloeit in eeuwigheid; 
Wat op aard verdwijne, 
Hij is met u t’ allen tijd. (refrein…) 
 
Wat u ook bedreige, 
Welk gevaar u wacht, 
Hoe de storm moog’ loeien, 
Vrees geen donk’ren nacht. 
Zaligheid en vrede, 
Rust en veiligheid; 
Geeft u Zijn belofte: 
„Ik ben met u t’ allen tijd.” (refrein…) 
 

Getuigenis	
Broeder Eldar Achoendov 

Presentatie	en	Collectedoel	
Filip Uijl, voorlichter 

U kunt voor dit doel een online overboeking doen via onze website 
(https://www.friedensstimme.nl/donatie, vermeld daarbij OD2021) 
een machtigingskaartje invullen of contant schenken. Beide laatste 
mogelijkheden kunt u na afloop deponeren bij de uitgang.  

Sluiting	
Geert‐Jan Noorman 

Koorzang 

“We	zijn	niet	alleen”	
Hopend en vertrouwend roepen wij naar U. 
U kent onze noden, Jezus, U bent hier. 
Bij alles wat ons bang maakt, wat ons deprimeert, 
Mogen wij tot U zeggen: ‘U hebt het overwonnen!’. 
  
Refrein: 
We zijn niet alleen, Jezus, U bent hier. 
Uw Hand beschermt ons. We vertrouwen op U. 
Zelfs op de dag der dagen, de dag als alles valt, 
Bent U de Heere van de wereld. 
  
Angst, omdat we zo zwak zijn. Angst voor onze vijand. 
Angst voor ernstige zorgen. Zoveel angst dat men moet huilen. 
Angst dat er binnenkort oorlog komt. Angst voor lijden en dood 
we werpen op U, Heere. U alleen bent God. 
  
U Zelf hebt geleden onder dat wat ons nu bedreigt: 
Zwakte, angst en slagen, ondergang en dood. 
Maar omdat U overwon, maakte angst plaats voor het licht: 
U bent opgestaan en daarom gaan wij niet tenonder. 



Mededelingen	
Vergeet uw spullen niet!  

Mocht u prijs stellen op een bezoek van onze voorlichter in uw 
gemeente of op school, neem dan contact op met ons. 

Wij danken u voor uw bezoek en wensen u een goede thuisreis! 

	

Bemoedigen	evangelisten	
Op de Ontmoetingsdag ontvangt u een folder waarin  foto’s  van  
evangelisten te zien zijn. Een landkaart wijst de plaatsen waar zij 
wonen en dienen aan. In het tasje dat u ontvangen heeft, zit een 
envelop met een Russisch adres. Dat is van één van de evangelisten 
die door Friedensstimme worden ondersteund. U kunt hem en zijn 
gezin bemoedigen door een kaart te sturen. In deze envelop zit een 
kaart met Russische Bijbeltekst. Deze mag u blanco laten. U kunt een 
mooie Nederlandse kaart toevoegen en daar een bemoedigende 
tekst opschrijven.  Dat kan in het Russisch, Engels of gewoon in het 
Nederlands. De twee kaarten kunnen in deze envelop naar dit adres 
verzonden worden. 
Frankeren met  1 postzegel International. (€ 1,55).  Hartelijk dank 
voor uw meeleven!  
 

Hieronder enkele Russische groeten: 

Дорогие друзья        Geliefde vrienden 
Мы молимся за тебя       Wij bidden voor u 
Уповай на Бога!        Hoop op God! 
Cepдечный привет от…      Hartelijke groet van… 
 
Op onze website kunt u meer groeten vinden: 
www.friedensstimme.nl/bemoedigen 
 

 

Stichting Friedensstimme 
Postbus 15 
2800 AA GOUDA 

info@friedensstimme.nl 

0182‐538544 

 

ING:	NL26	INGB	0004	1323	34	
Rabobank:	NL23	RABO	0322	4325	88	


